
Weekend Aalborg 15-1 (17.5.23 – 21.5.23) 
 
Dag 1/2 
Op woensdag avond 17/5 vertrokken we met wat vertraging om 19:00 uur richting 
Aalborg om deel te nemen aan de Aalborg City Cup. De O13 van Virtus zat al in de bus 
en voordat we echt richting Denemarken gingen, haalden we eerst de O15 dames van 
Nieuwleusen op. Uiteraard werden deze dames al digitaal toegevoegd voordat ze goed en 
wel in de bus zaten. 
 
De busrit duurde uiteindelijk zo’n 12 uur. 
Tussendoor werd Joshua door de chauffeur 
gevraagd om te gaan zitten ipv te staan en was 
het figuurlijk vechten om de paar beschikbare 
stopcontacten. Rond 7:15 uur reden we Aalborg 
binnen en gingen we ons inchecken op de toernooi 
locatie.  
Bij aankomst in de school waar we gingen slapen 
werden we in eerste instantie in een enorme 
gymzaal gezet. Dit bleek too good to be true en 
helaas moesten we toch verhuizen naar een 
‘gewoon’ klaslokaal.  
Nadat we in de plaatselijke supermarkt wat broodjes hadden gehaald, gingen we rond 
14:00 uur naar het sportcomplex voor de eerste twee wedstrijden. Het vervoer van en 
naar het complex werd geregeld met shuttle busjes maar Hardley wilde de bus na een 
minuut of 3 al laten stoppen door aan het stop-touwtje te trekken.  
 

De eerste wedstrijd werd een 2-0 overwinning op 
Silkeborg uit Denemarken. (goals van Yahiem en 
Rochanio). We werden ook geconfronteerd met de 
regel van het toernooi dat een gele kaart 5 minuten 
eruit is, dit overkwam gelijk Milan B door het (hij zegt 
zelf per ongeluk) wegschieten van de bal en Rochanio 
voor het hinderen van de keeper.  
De tweede wedstrijd was ook tegen een Deens 
tegenstander, Hadsten. Yahiem scoorde uit een 
corner van Geo maar helaas gingen we met 2-1 
onderuit. Het eten op de locatie was niet geweldig 

waardoor we vrij vlot weer de bus pakten naar de school. Josko zag blijkbaar een 
bekende waardoor we bijna op de volgende bus moesten wachten.  
 
Terug op de school gingen de spelers douchen maar dat deden meerdere teams, 
waaronder ook Denen. Maar dat doen ze zonder onderbroek. Dit vonden onze boys op z’n 
zachtst gezegd wat raar en deden hier dus ook niet aan mee.  
 
De plaatselijke pizzeria zou eigenlijk om 21:00 uur sluiten maar tijdens dit toernooi 
hanteert hij wat meer flexibele openingstijden. In dit weekend heeft hij daardoor zeker 
minimaal een maandomzet gedraaid.  
Rond 23:00 uur waren de boys wel uit gevoetbald op het veldje buiten waar ze ook wat 
Duitse vrienden hadden gemaakt. Geo kreeg een nieuwe bijnaam van Hardley en Joshua 
en Jören kwamen er achter dat ze precies op dezelfde dag waren geboren. Maar rond 
middernacht was alles wel stil.  
 
Dag 3 
We hadden vandaag maar 1 wedstrijd en die was pas om 17:20 uur. ‘s ochtends gingen 
we dus niet naar het complex om te ontbijten maar hadden we weer wat broodjes en jus 
d’orange gehaald. Rochanio kreeg het alleen voor elkaar om zo’n bekertje jus om te 
gooien.  



Door de vrije tijd besloten we om te gaan zwemmen in een binnenbad vlakbij de toernooi 
locatie. De spelers werden er op aangesproken dat ze moesten douchen en daarna pas 
het zwembad in. Alleen dan wel op de Deense manier, dit was uiteraard geen optie!  
Het zwembad heeft een 50 meter bad met 2 duikplanken, een kleiner warm bad, een 

buitenbad, sauna, bubbelbad en een koud-water 
badje. In het warmere bad lagen allerlei opblaasbaar 
dingen waar goed mee gegooid kan worden. Dit 
werd dan ook volop gedaan. Uiteraard is de trainer 
dan ook even een mooi doelwit.  
Na het zwemmen hadden de boys honger en werd 
een bezoek aan de Mac met gejuich begroet. 
Uiteraard is de Mac naast een plek om te eten ook 
een prima plek om weer wat Snaps toe te voegen 
van dames. Vooral Milan B, Aidan en Rochanio zijn 
ook buiten het veld erg actief. Nadat Bryan nieuwe 
slippers had gekocht, liepen we richting het complex 
voor de laatste wedstrijd in de eerste poule.  
 

Bij winst op Torridal uit Noorwegen, hadden we nog een 
kansje om in de finale poule te komen. Maar dan mocht 
Hadsten niet winnen. Met een 8-0 overwinning (3 x Yahiem, 
Rochanio, Bryan, Luuk, Milan B en Shu) wonnen wij 
overtuigend maar helaas wist Hadsten ook hun laatste 
wedstrijd te winnen waardoor we op plek 2 eindigden.  
Zo’n beetje het enige gevaar werd tot 2 x toe door Marijn 
teniet gedaan. 1 x haalde hij een bal van de lijn en 1 x 
maakte hij een goede sliding op de bal wat een corner werd. 
Helaas besloot de scheidsrechter om voor die laatste actie 
wel een gele kaart te geven (gele kaart nr. 1 voor Marijn). 
 
Het eten was iets beter dan gisteren waardoor veel spelers gewoon gelijk gingen eten. 
Helaas wel hetzelfde ijsje als gisteren wat Rochanio dan ook spontaan liet vallen. We 
moesten nog even wachten op Shu en Yahlani maar daarna weer terug naar de school 
om te verkleden voor de disco avond. Bij aankomst op de school was Geo alleen z’n 

telefoon kwijt. Gelukkig had de chauffeur van de 
bus z’n telefoon gevonden en had hij deze een 
uurtje later dus weer terug.  
Nadat iedereen klaar was, gingen we weer terug 
naar het complex voor de disco. Mede door de 
temperatuur stonden er meer mensen buiten dan 
binnen maar ook daar werden weer genoeg Snaps 
uitgewisseld.  
Iets voor 23:00 uur pakten we de bus terug naar 
school. Ipv Duitsers maakten ze dit keer kennis 
met een Albaniër. Rond een uur of 1:00 uur was 
het redelijk stil en ging iedereen slapen.  
 

 
Dag 4 
Vandaag speelden we al om 10:00 uur onze eerste wedstrijd in de nieuwe poule (alle 6 
nummers 2 kwamen in twee nieuwe poules om te spelen voor plek 7 t/m 12). Toen we 
bij de bus aankwamen, bedacht Yahlani zich dat hij z’n voetbalschoenen niet mee had 
genomen, dus moest hij snel even terug.  
Het ontbijt was basic maar wel prima, cornflakes met melk en een hard broodje met 
beleg.  



De eerste wedstrijd was tegen Greipstad IL uit Noorwegen. 
Met een alternatieve opstelling (Aidan en Milan M wisselden 
elkaar af in de spits en Shu en Rochanio stonden op de back 
posities) wonnen we eenvoudig met 4-1 (goals van Aidan, 
Yahiem, Milan B en een mooie vrije trap van Milan M). Wel 
kregen we weer 2 x een tijdstraf van 5 minuten vanwege gele 
kaarten. Aidan maakte een professionele overtreding bij een 
dreigende counter en ook Marijn z’n wedstrijd duurde weer 5 
minuten korter (gele kaart nr. 2 voor Marijn).  
 
We hadden vandaag 3 wedstrijden waar steeds vrij veel tijd 
tussen zat. Dus konden we even naar de supermarkt voor 
een lunch. Ook in Denemarken geldt voor Joshua op straat gewoon de 3 seconden regel, 
zelfs met vis.  
Na een teamfoto speelden we de 2e wedstrijd tegen Hammel GF uit Denemarken. Door 
een 0-0 werden we 1e in deze poule en ging de laatste wedstrijd dus om plek 7/8 (tegen 
de winnaar van de andere poule met nummers 2).  
De spelers bleven gewoon op het sportcomplex vooral om naar andere wedstrijden te 
kijken. Oa de winst in de finale van FC Amsterdam O16 werd uitgebreid meegevierd.  

 
De laatste wedstrijd was tegen het andere 
team van FC Silkeborg. We hadden kansen 
genoeg maar een goede keeper voorkwam 
dat we wisten te scoren. Doordat ook 
Michael en Josko hun goal schoon hielden 
werd het wederom 0-0 en dus penalty’s. 
Mede door een gebrek aan scherpte na 3 
korte nachten en 3 lange dagen gingen er 
maar 3 van de 5 in en verloren wij met 4-
3. Wel kreeg Marijn deze wedstrijd z’n 3e 
gele kaart. Ditmaal was het echter Aidan 
met een overtreding maar toch stuurde de 
scheidsrechter Marijn (weer) naar de kant.  
 

We gingen gelijk terug naar school om ter afsluiting te gaan eten bij de pizzeria. Na een 
bezoek aan de supermarkt gingen de boys nog even voetballen en was iedereen rond 12 
uur weer binnen. Alleen was Hardley ergens anders gaan liggen voor een nachtje zonder 
gesnurk van Doni.  
 
Dag 5 
Vandaag werden we om 7:00 uur opgehaald dus ging de wekker al om 5:30 uur! Met een 
rustig! achtergrond muziekje werden de boys gewekt en ging het opruimen erg snel.  
Tot aan de eerste stop was het erg rustig in de bus. Maar toen de bus om 11:00 uur 
stopte bij een Burger King was iedereen direct weer actief. Nadat Jören gisteren Milan M 
had uitgedaagd, dronk hij nu de halve cola van Luuk op (toch geen spelers van hetzelfde 
formaat als hij zelf…).   
Later op de terugreis dachten Bryan, Josko en Michael dat onze fotograaf Erik jarig was, 
ERIK! en probeerde Aidan voor het eerst van z’n leven koffie. Met ‘hulp’ van Shu werden 
dat echter maar een paar slokjes. Nadat Milan M nog bijna ziek werd van een bezoekje 
aan de wc begonnen we aan de laatste 2 uurtjes van de terugreis. 
Helaas hadden we in Duitsland wel wat last van files gehad waardoor we uiteindelijk rond 
22:00 uur terug waren in Spijkenisse.  
 
Het was een erg geslaagd weekend met weinig slaap maar veel lol waarbij iedereen zich 
prima vermaakt heeft!  
 
Vincent, Hardley en Doni 


